Papa is boos
op iedereen
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Tk ben boos. Woedend. Op... bijna iede_reén. -

Wie heeft er iets voor mijn kinderen gedaan, toen
hun ouders uit elkaar gingen? Wie heeft er druk ge-
zet op-mama en papa of hen bekrachtigd om toch
maar alles te proberen om het gezin samen te hou-
den? Wie heeft er gezegd: ik wil jullie dringend spre-
ken? Waar zijn jullie mee bezig? Dit is jullie gezin.
Niemand. En dat vind ik héél weinig Natuurlijk ben

.ik vooral boos omdat ik die breuk niet wilde. Tk ben

de liefde kwijt, waar ik nog steeds gehecht aan ben.
Maar de woede waar ik het hierover heb, komt van-

_uitmijn vaderhart. -

Tk heb een petekind. Haar ouders zijn goede vrien-
den van me. Maar als ze beslissen om te scheiden, sta
ik aan hun deur. Niet om te zeggen dat scheiden niet
‘mag. Wél om te eisen dat dit niet zomaar gebeurt.
‘Het gaat niet meer’ mag pas in tiende instantie een

conclusie zijn. Tot dan is heteen uitgangspunt. Werk
op de plank. Een uitdaging voor twee mensen. Hoe

kunnen we onze relatie verdiepen, verbreden of ver-
engen, zodat de problemen minder zwaar wegen?
Hoe kunnen we onze kinderen samen blijven op-
voeden vanuit gemeenschappelijkheid? Hoe kon zij

‘meer haar eigen weg gaan, zonder dat ik én ons gezin

daarvoor verscheurd hoefde te worden?

~Het was een moeilijke zoektocht geweest. Mis-

schien... want we zullen het nooit weten. Wij zijn
die weg nooit ingeslagen. Mijn vrouw verliet onze
relatie en ons gezin zoals sommigen een huurappar-
tement verlaten. Van het ene moment op het andere,
zonder. opzeg. Zij vond op haar pad... geen enkele
tegenwind.

Die tegenwind had kunnen komen van familie, vrien-
-den, peters en meters van mijn kinderen. Zij zijn te- . .
“kort geschoten, vind ik. Het waren wel degelijk hun
zaken. Dus moesten ze zich moeien. Als peter, meter
of familielid heb je een rechtstreekse band met een
kind. Je laat het toch ook niet zomaar misbruikt of

_verwaarloosd worden. Je neemt je verantwoorde-

lijkheid op. Maar ondanks de stroom aan informatie
over de grote invloed van scheiding van ouders op =
hetleven van hun kinderen, keekiedereen de andere
kant op.

~ “Tegenwoordig scheiden ze voor een scheet” zegt

mijn buurvrouw van 92 jaar, “en dat stinkt.”

Ik schaam me niet voor mijn scheiding. Wél voor
de stank van luchtigheid die er rond hangt. Voor de
snelheid, pure synchroniciteit waarmee iedereen de
nieuwe situatie omhelst. Die zijn gescheiden: ok, dat
weten we dan ook weer. ¥ <]

] Dezeien ook andere columns van de Wakkere Papa zijn
te lezen op www.gezinskrantdebond.wordpress.com
Vind je ook dat de omgeving zich meer-moet moeien als



