heffen. De eerste geschreven joodse overdenkingen hier-
over vindt men in het handboek voor het huwelijk, The
Holy Letter die wordt toegeschreven aan de kabbalist Jo-
seph Gikatille.

En in Tabi Aryeh Kaplans Jewish meditation mediteren
de partners tijdens de seksuele daad en worden zich ‘be-
wust van de vonk van het goddelijke in het genot zelf en
het verheffen daarvan tot de bron’. Volgens de hedendaag-
se chassidische beschrijving door Yitzhak Buxbaum in Je-
wish Spiritual Practises ‘leert de zohar dat wanneer man
en vrouw zich in het seksuele richten op het goddelijke, de
goddelijke tegenwoordigheid op hun bed rust ... en dat een
man zijn huis tot tempel moet maken en zijn slaapkamer
tot het Heilige der Heiligen’. In de joodse mystiek wordt
het erotische geheiligd en het heilige geérotiseerd. Dit
spreekt vanzelf voor de tweelingzielen Giselle en Andrew.
In het volgende fragment neemt Giselle ons mee in haar
. Heilige der Heiligen:

‘Voordat we vrijen mediteren we altijd. Dus als we vrijen is
dat niet uit gebrek maar uit volheid — een volheid van lief-
de en van het gevoel door God geliefd te zijn. Er is een we-
zenlijk verband. Als we vrijen is dat niet om zelf bevredigd
te worden maar om de ander te vervullen. Mijn seksuele
zelf wil ik onderzoeken. Het is voor mij geen middel om ge-
liefd te worden, want ik ben liefde. En daarom bereik ik
staten van extase die veel meer vervulling geven dan wan-
neer ik afhankelijk zou zijn van de bekwaamheid van een
man mij genot te laten ervaren. Ik ben meer dan een parti-
cipant, ik ben een schepper. En ik ben meer dan alleen
maar lichamelijk bevredigd, want mijn extase cregert een
ruimte waarin niets anders nodig is. Het is niet een seksu-
eel deel dat ik wil bevredigen, mijn kele lichaam is iets sek-
sueels. Daarom brengt het onderzoek ervan me werkelijk in
de lichtenergie van de schepping. Het is een mengeling van
liefde voor mijn man en het zoeken naar het licht dat mijn
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hele zelf tracht te vinden. Het is de ultieme liefdeservaring.
{Partiéle bevrediging als een clitoraal of een vaginaal orgas-
. me betekent niets voor me. Ik wil het hoogste, het beste dat
er is. V
Ik heb ook heel vaak geen behoefte aan een fysiek orgasme.
Het iz niet dat ik mijn seksuele energie dan inhoud, maar |
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ik kanaliseer die zo dat ze mijn hele lichaam verlicht, niet ;
alleen maar een stukje van mezelf. Ook Andrew heeft
steeds minder een fysieke climax nodig. -
Zoals ik er tegenaan kijk is het alleen dan zinvol een paar
te zijn als je de ander zijn seksualiteit laat ontdekken door
jou. Geweld hoort daar natuurlijk niet bij. Maar als je jezelf
niet aan de ander kunt aanbieden, wat is dan het nut van
een relatie? Tk ben altijd beschikbaar voor mijn man. Mijn
seksualiteit geeft me energie, want we hebben elkaar lief
om nog meer liefde te genereren, nog meer energie om de
wereld te dienen. Door ons geluk en o“ﬁ%‘é%:;iﬂfgulgde zijn we in
staaf meer te goven.

'Onze seksualiteit credert een ruimte waarin we ens kun-
nen terugtrekken van alle dagelijkse beslommeringen. Het
lichaam doet een stap terug en komt tot rust om zich te
verbinden met de bron van leven, de creatieve energie van
binnen. Tk kan je niet vertellen hoe gelukkig ik ben dat An-
drew en ik ons seksuele leven op deze wijze ervaren.

Als ik met Andrew naar bed ga kijk ik naar hem als naar
een goddelijk wezen. Ik zie hem ook echt als God en baad in
zijn liefde. Hij weet dat ik van hem houd en dat ik het beste
van zijn wezen zie. Als we bij elkaar liggen verlang ik er-
naar de verbinding te maken met het allerbeste in hemn,
met zijn mooiste zelf. Als mijn huid de zijne rggkt, begint
er iets te stralen om&ha'ﬁefg1etwwwmazﬁ'dano : werkelijk
ﬁ“ie”fgnegat e

1 Tk goloof dat iedéréen n diepste wezen volmaakt en lief-
i hebbend wil zijn en dat is het deel in hem waarmee ik in
%verbinding sta wanneer we vrijen. Achter onze seksualiteit
iis de poort naar het onbegrensde zelf dat we zijn, het god-
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