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Voorwaarden VOOor
echtelijk geluk

Mensen die een gelukkig en stabiel huwelijksleven
bezitten, hebben bepaalde overeenkomstige
eigenschappen. Deze eigenschappen vormen de
voorwaarden voor het echtelijk geluk.

Ieder mens heeft zijn eigen definitie van geluk
maar als we met z’n tweeén leven is het geza-
menlijke - echtelijke - geluk een wezenlijk ele-
ment. Toch is het onmogelijk om een soort he-
melse weg aan te geven die alle echtparen naar
vrede en geluk zouden leiden.

Onderzoekingen en studies over gelukkige echt-

paren tonen echter aan dat de meeste van die

echtparen wel enkele gemeenschappelijke eigen- Ve

schappen bezitten: geestelijke rijpheid, gezamen-
lijke verwachtingen over het leven met zijn
tweeén, positieve instelling ten opzichte van het
andere geslacht, sexuele harmonie en het vermo-
gen tot communicatie,
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Relaties

Wat houdt echtelijk geluk eigenlijk in?

Als men een echtpaar in familiekring of onder
vrienden meemaakt, zijn e¢r te weinig gegevens
om te beoordelen of het hier om een gelukkig of
ongelukkig paar gaat. Als mensen uit elkaar gaan
of met een ernstig conflict zitten, dan valt die
ongelukkige situatie natuurlijk in de meeste ge-
vallen wél op. '
Maar wanneer een echtpaar bij elkaar blijft en
als er zich geen tekenen voordoen van een ern-
stig conflict, kunnen we daar dan uit afleiden dat
het een gelukkig paar is? In feite kunnen we
zoiets nooit vaststellen als we niet precies weten
wat echtelijk geluk eigenlijk is. Nu kan ieder van
ons zijn eigen definitie van geluk geven. En die
verschillende definities kunnen allemaal min of
meer ‘juist’ zijn. Maar echtelijk geluk blijft een
abstract begrip want het heeft te maken met het
gezamenlijk door de echtgenoten, pesoonlijk te
beleven idee van gelukkig te zijn.

Door middel van opperviakkige waarnemingen
kunnen we dus niet vaststellen of anderen ecen
gelukkig huwelijk hebben. We kunnen echter wel
enkele factoren herkennen die het geluk van een
echtpaar gunstig of juist ongunstig beinvloeden.
Somrhige van die factoren hangen niet noodza-
kelijk - en soms helemaal niet - af van de relatie
tussen de partners. Teleurstellingen, spanningen
en angsten die afkomstig zijn van de buitenwe-
reld kunnen een duidelijke invloed uitoefenen
op het echtelijke geluk. We kunnen ons niet ge-
lukkig voelen als de kans groot is dat we zonder
werk komen te zitten. Het 1s moeilijjk om het
geluk met een partner te delen als we in een ake-
lig huis wonen of in een wijk die ons niet aan-
staat of als we voortdurend met de familie over-
hoop liggen. We kunnen het geluk ook niet
vinden als we steeds in kringen verkeren waar
we ons een vreemde eend in de bijt voelen en
waar we niet worden geaccepteerd.

Daar staat tegenover dat bepaalde facoren dic te
maken hebben met het echtelijke geluk, afhanke-
lijk zijn van de houding en het gedrag van de
echtgenoten ten opzichte van elkaar. Als buiten-
staander kan natuurlijk niemand vaststellen hoe
de houding en het gedrag van een echtpaar on-
derling moet zijn om het geluk te vinden. Maar
we kunnen wel gemakkelijk te weten komen op
welke punten houding en gedrag in een of andere
richting ten goede veranderd kunnen worden. Zo
komt ook duidelijk uit ervaringen en onderzoe-

ken naar voren welke eigenschappen echigeno-
ten moeten hebben of zich eigen moeten maken
om geschikt te zijn voor elkaar als ze tenminste
allebei gedurende lange tijd het gevoel willen
hebben dat ze samen gelukkig zijn.

Geestelijke rijpheid

Een huwelijk heeft weinig kans op slagen als de
betrokkenen niet beschikken over een enige rijp-
heid. Dat is niet alleen maar een kwestie van
leeftijd, maar ook en vooral van samenstel van
een aantal belangrijke kenmerken.

Zelfvertrouwen

Een eerste kenmerk van rijpheid is zonder twij-
fel een dosis zelfvertrouwen. Om zich via een
vruchibare relatie aan een ander te binden, moet
iemand geloven in zijn persoonlijke vermogen
van het leven met alles wat er kan gebeuren het
hoofd te bieden. De één heeft natuurlijk meer
zelfvertrouwen dan de ander. Maar als een van
de echtgenoten deze eigenschap volledig mist,
zal dat waarschijnlijk spoedig tot spanningen lei-
den. De partner die het meest vertrouwen in
zichzelf heeft, zal uiteindelijk het gevoel krijgen
belemmerd te worden. En degene die te weinig
zelfvertrouwen heeft, zal zich realiseren dat hij
of zij een grote last voor de ander betekent. Zo
ontstaan er schuldgevoelens. Daardoor wordt
het zelfvertrouwen nog minder dan het al was.
Uiteindelijk betekent de partner met het zelfver-
trouwen geen ‘steun’ meer voor de ander, maar
vergroot hij of zij alleen maar de afhankelijkheid
van de ander.

Als daarentegen beide echtgenoten vertrouwen
in zichzelf hebben, kunnen ze zich tegenover el-
kaar als gelijkwaardige partners gedragen. Op
die manier zijn ze zich er beiden van bewust een
positieve bijdrage te leveren aan hun relatie. Die
relatie wordt dan een gemeenschappelijk doel.

Evenwichtigheid

Een ander kenmerk van rijpheid is geestelijke en
gevoelsmatige evenwichtigheid. We kunnen een
kind begrijpen dat op een gegeven moment van
iemand houdt, maar al direct daarna een hekel
aan die persoon heeft omdat het zijn zin niet
krijgt - en daarna weer van de betrokkene houdt
als alles weer bijgelegd is. Maar zoiets is veel
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moeilijker te accepteren als een volwassene zich
zo gedraagt. Toch zijn er mensen die zo zijn en
het 1s dikwijls onmogelijk om met zo iemand te
leven. Hun wisselende stemmingen zijn moeilijk
te begrijpen. Als ze verliefd zijn, gaan ze ecn re-
latie aan die ze op ieder moment en om iedere
reden plotseling weer kunnen laten varen. Ze
gaan ook snel van een stemming van enorm wel-
behagen over tot een stemming van diepe neer-
slachtigheid zonder dat de omstandigheden
daartoe aanleiding geven. Zulke mensen zijn in
het algemeen snel verliefd, maar vergeten alles
ook weer even snel. Ze beginnen dan direct weer
van voren af aan.

Mensen die geestelijk en emotioneel evenwichtig
zijn, weten wat ze willen. Het is plezierig met
zulke mensen te leven omdat ze niet voortdu-
rend gekweld worden door tegenstrijdige gevoe-
lens. Als ze een relatie met iemand aangaan, heb-
ben ze daarover goed nagedacht en zijn ze bereid
alle consequenties van die verbintenis te aan-
vaarden.

Geven en nemen

Een derde kenmerk van geestelijke rijpheid is
het vermogen om te geven en nemen. Als we al-
leen maar aan onszelf denken en aan de bevredi-
ging van al onze eigen behoeften, dan zijn we
echt niet in staat een om duurzame relatie aan te
gaan. We moeten het plezierig vinden om te ge-
ven en niet alleen maar te willen ontvangen.
Een echtpaar blijft ook niet lang gelukkig als er
geen sprake is van een zeker acceptatievermo-
gen. Met andere woorden: we moeten kunnen
accepteren dat er verschillen bestaan tussen ons
en onze partner op het gebied van voorkeuren,
mentaliteit, gedrag en zelfs waarden. We moeten
eveneens in staat zijn zonder verbittering te ac-
cepteren dat de gebeurtenissen in het leven niet
altijd zo verlopen als wij het graag zouden zien
of als wij het verwachten. )
Er’is een verschil tussen iets accepteren of zich
erblj neerleggen. lets accepteren is een positief
gevoel dat grenst aan een welwillend begrip ten
opzichte van wat ons hindert of dwarszit. Berus-
ting is negatief, want dat is een verschijnsel dat
voorkomt uit een gevoel van onmacht.

Sexuele harmonie

Van sexuele harmonie kan gesproken worden,

als beide partners tevreden zijn over hun sexuele
relatie. Ook al kan hun sexuele omgang afwijken
van wat als normaal wordt beschcuwd in onze
samenleving. Wat is immers normaal? Wanneer -
de ene partner vaker of anders wil vrijen dan de
andere, is er wel sprake van een verstoring van
de sexuele harmonie. Van een sexuele stoornis
hoeft hier geen sprake te zijn. In een dergelijk
geval zal naar een middenweg gezocht moeten
worden, eventueel met professionele begelei-
ding.

In vele gevallen van een slechte sexuele relatie
ligt de grondslag hiervoor in conflicten tussen de
partners. Maar er zijn ook huwelijken waarbij de
echtgenoten het op ieder punt uitstekend met el-
kaar kunnen vinden en die stuklopen op het
sexuele vlak. In een aantal gevallen is een licha-
melijke stoornis verantwoordelijk voor de moei-
Iijkheden op sexueel gebied. Daarnaast kunnen
problemen buiten het huwelijk van invioed zijn.
Allerlei ervaringen die in het (vroege) leven van
de man of vrouw hebben plaatsgevonden, kun-
nen verantwoordelijk zijn voor afwijkend sexu-
eel gedrag, met alle gevolgen van dien voor de
sexuele relatie en het huwelijksgeluk.

Gelijkgestemde verwachtingen

Gedurende onze hele jeugd en zelfs als we vol-
wassen zijn, stellen we ons het leven samen met
een ander op een bepaalde manier voor. In veel
gevallen 1s dat een voorstelling die niet klopt met
de werkelijkheid. Dikwijls hebben mensen een
ideale toestand voor ogen. Ze denken dat het le-
ven samen een ecuwigdurend romantisch en ge-
lukkig avontuur is. Soms betekent het samenle-
ven een eenvoudig middel om aan de huidige
situatie te ontsnappen; een manier om ‘erbij te
horen’, ‘te zijn zoals iedereen’ of om de maat-
schappehijke omstandigheden te verbeteren.

ledere toekomstige partner heeft dus, voordat
mensen gaan samenwonen of trouwen, bepaalde
verwachtingen ten aanzien van het leven met
zijn twee€n. Sommigen nemen de moeite ervoor
te zorgen dat die verwachtingen dezelfde zijn als
die van hun partner. Anderen hebben, verblind
door hun verliefdheid, het gevoel dat alles ‘wel
vanzelf zal gaan’ en dat hun verwachtingen in
ieder geval gelijk zijn aan die van hun partner.
Die mensen stellen zich bloot aan wrede teleur-
stellingen. Niet dat het samenleven bij hen altijd
tot teleurstellingen zou moeten leiden, maar om-
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dat ze op een manier zullen proberen te gaan
leven, waarover ze met hun partner geen over-
eenstemming hebben bereikt. Als partners daar-
entegen verwachtingen In overeenstemming
brengen en met vertrouwen een verbintenis aan-
gaan om samen te leven, zal het zeker mogelijk
zijn problemen het hoofd te bieden.

De mentaliteit ten opzichte van het
andere geslacht

Voor een heterosexueel paar zal het heel moei-
lijk zijn het echtelijk geluk te vinden als een van
de partners in het diepst van zijn of haar wezen
geen vertrouwen heeft in het andere geslacht. Als
we gedachten koesteren die beginnen met: ‘Man-

nen zijn allemaal..’ of ‘Vrouwen zin alle-
maal...’, dan zijn dat over het algemeen zeer dui-
delijke meningen die in ons verstand rondwalen.
Hoe kunnen we dan gelukkig zijn als we met ie-
mand samenwonen van wie we de verschillen

_ die voortkwamen uit het man of vrouw zijn, nict

aanvaarden?

Op diezelfde manier is het vrijwel onmogelijk
om gelukkig te worden in een relatie waarbij een
van de partners de ander overheerst op grond
van het geslacht. Vroeg of laat krijgt de over-
heerste partij daar genoeg van en soms begint
het zelfs de overheersers tegen te staan, altyd de
baas te spelen en macht uit te ocfenen. Een rela-
tie waarbij beide partners zich vanaf het begin
als elkaars gelijken beschouwen en zich beiden
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even verantwoordelijk voelen, bergt de grootste
mogelijkheden in zich om een bron van geluk te
worden.

Het vermogen om lief te hebben

Om iemand te kunnen liefhebben moet er naast
een grote natuurlijke genegenheid voor de ander
ook een sexuele aantrekkingskracht bestaan.
Wat is het geheim van de liefde? Wat is de weg
naar een gelukkig huwelijk? Vragen die vaak ge-
steld worden en waarop al duizenden antwoor-
den gegeven zijn.
Wanneer er liefde bestaat, zal er tussen man €n
vrouw een grote affiniteit zijn, met daarnaast
gen grote mate van overeenstemming en een gro-
. te bereidheid om met elkaar te communiceren.
Alleen wanneer naast een natuurlijke aantrek-

kingskracht voor de ander ook een voortdurende
interesse in de andere persoon bestaat, zal men
die ander kunnen liefhebben, zullen beiden ini-
tiatief moeten kunnen nemen binnen de (sexue-
le) relatie en elkaar als gelijkwaardige partners
moeten accepteren, anders zal een soort af-
hankelijkheid ontstaan. Een succesvolle relatie
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hangt af van het streven van de man en de
vrouw naar een hoge mate van overeenstemming
van hun doelen en waarden in het leven en het
blijven volhouden van die overeenstemming.

Communicatie

Gedurende zijn hele echtelijke leven wordt
iedereen voortdurend geconfronteerd met eigen
opvattingen over zichzelf en over de ander. Daar
moeten we heel duidelijk in zijn; die moeten we
aan de ander duidelijk maken. We moeten z€
aanpassen als dat nodig is en als paar gelukkig
willen blijven leven. Zo miet, dan zinken we¢
steeds dieper in het moeras van onbegrepen be-
doelingen, tegenstrijdige situaties en misverstan-
den. Het volgende gesprekje toont aan dat pra-
ten alléén niet voldoende is voor een goede
communicatie: — Hij: ‘Ga je met me mee de kin-
deren naar de bioscoop brengen?” - Zij: ‘Hoe
haal je het in je hoofd? Daar heb je mij toct
zeker niet voor nodig! Bovendien heb ik nou ein
delijk eens tijd om rustig een boekje te lezen’.
Daarop gaat de man mokkend met de kinderer
op pad, terwijl hij eigenijk juist wilde dat z
meeging. Hij wilde de kinderen dan (omdat z
daarvoor groot genoeg zijn) bij de bioscoop af
zetten en gezellig samen ergens een kopje koff
gaan drinken. Hyj vraagt zich nu af of ze nog we
van hem houdt, want ze wil liever een boek leze:
dan samen met hem zijn.
De vrouw vraagt zich op haar beurt af waaror
haar man zo gepikeerd is. “Misschien verwachtt
hij wel dat ik zou aanbieden de kinderen in z1j
plaats weg te brengen. Hij houdt zich imme
nooit bezig met de kinderen!’
Dit echtpaar zit met een probleem, als gevo
van een slechte communicatie. Door middel ve
cen gesprekje vormt elk van de twee partne
zich een mening die anders is dan die van ¢
ander. Als dat misverstand niet snel uit de w
reld geholpen wordt (als de man nooit tegen zi
vrouw zegt dat hij graag samen met haar wil zi
en als zij nooit zegt dat haar man zich te wein
met de kinderen bezighoudt), dan zal de tc
stand alleen maar verslechteren.
Uiteindelijk is het geluk alleen maar te bereik
als aan de voorwaarde wordt voldaan dat
partners zich zodanig weten uit te drukken, ¢
de wederzijdse bedoelingen altijd zo helder :
glas zijn; dat wil zeggen als er echt sprake 1s v
communicatie.




